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Op de kruistpunten van het leven 
 
 
Op de kruispunten van het leven. 
Je bent gelukkig als je weet 
Welke weg je moet gaan. 
Als je duidelijk voor je ziet 
Wat je moet doen 
Want onze wereld zit 
Ingewikkeld in elkaar. 
Het verandert voortdurend 
En bij elke nieuwe ontwikkeling 
Moeten wij bepalen of 
We iets bij moeten sturen 
 
God, waren uw aanwijzingen 
Maar zo duidelijk als die 
Van een computergestuurd navigatiesysteem. 
Dan hoefden we alleen maar het doel 
In te toetsen en werd de weg voor ons 
Uitgestippeld. 
 
Uw Woord doet ons leven en wijst de weg. 
Maar wanneer we het in regels proberen te 
Vangen wordt het een knellende wet, 
Een zware molensteen om ons nek 
Uw Woord is een kompas dat richting geeft 
Maar de weg moeten we zelf kiezen. 
 
God, kom ons tegemoet 
Als we vast dreigen te lopen 
Op de kruispunten van het leven 
Wie U ontmoet 
Weet waar hij naar moet streven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kita mulai beribadah dan 
beraktivas: 
 

02 april Palmzondag -  13.00 u. 

03 april Gespreksavond – 19.30 u. 

07 april Goede Vrijdag – 16.00 u. 

08 april Avondmaal – 17.00 u. 

09 april Pasen – 13.00 u. 

10 april Gezamenlijke Paasdienst in 
Marum 11.00 u. 

16 april zondag – 13.00 u. 

23 april zondag – 10.00 u. 

30 april zondag – 13.00 u. 

07 mei zondag - 10.00 u. 

14 mei zondag – 13.00 u. 

18 mei Hemelvaart – 10.00 u. 

21 mei zondag – 13.00 u. 

28 mei Pinksteren / Doop 10.00 u. 

29 mei 2e Pinksterdag 11.00 u. 

 

 

Nieuwsbrief 
Appingedam 
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AVONDMAAL 

 
 
Perhadliran 
Perhadliran is het moment dat je als belijdend lid 
te kennen geeft om aan het Heilig Avondmaal deel 
te nemen. De perhadliran heeft al plaatsgevonden 
tijdens de belijdenis. 
Mocht u toen niet in de gelegenheid zijn om de 
perhadliran mee te maken dan is er om 16.30  
voordat het heilig avondmaal aanvangt de 
gelegenheid om een verkorte perhadliran te 
ondergaan. Hiervoor dient u wel tijdig uw naam op 
te geven. 
 
Avondmaal 
Op zaterdag 8 april zal het Heilig Avondmaal in het 
kerkgebouw Ebenhaezer worden gehouden. Het 
avondmaal vangt aan om 17.00 u. De kerkdeuren 
zijn al om 16.00 u. open.  
 
Doop 

Op de 1e Pinksterdag is er gelegenheid om uw 
kind(eren) te laten dopen. U kunt zich daarover 
opgeven bij het secretariaat en/of ds. Theo.  
Voorafgaand aan de doop is op zaterdagavond een 
voorbereidingsdienst voor ouders en peetouders. 
Dat zal aanvangen om 19.00 u. 
 

 

Belijdenis / Sidi 

Het thema van de belijdenis van Nienke is: 

 

Nienke praat over Gods nabijheid als het toelaten 
van God in haar leven. Dat maakt haar niet anders 
dan dat zij is, maar belangrijker voor haar is dat 
God deel uitmaakt van haar leven. En dat is een 
beste zoektocht geweest dat eigenlijk begonnen is 
met haar relatie met Geronimo Matrutty 
Ze leest de bijbel en wat zij niet weet zoekt zij op 
het internet. Ze luistert graag naar 
opwekkingsliederen en zingt graag mee. Haar 
relatie met Geronimo en zijn familie heeft haar 
ook aan het denken gezet. Wat betekent het om 
christen te zijn en wat is een christelijk gezin? Ze 
ziet de rituelen en vraagt zich af wat het 
betekenen mag. 
De Heer is nabij allen die Hem aanroepen. Iemand 
heeft ooit uitgedrukt als volgt: de Heer is maar één 
gebed van je verwijderd. Misschien is God soms 
voor je gevoel ver weg, maar alles wat je hoeft te 
doen is Hem aanroepen. Gods nabijheid is 
voelbaar wanneer je hem ook daadwerkelijk 
toelaat in je leven. Als dat diepe verlangen er is om 
Hem te ontmoeten. 
Voor mij is dat één van de wonderen van het 
geloofsleven – ik kan gewoon mijn ogen dicht 
doen, mijn hoofd buigen, en onmiddellijk door 
gebed in contact zijn met de Almachtige God! 
 

 
 
Tijdens de belijdenisdienst zongen wij de volgende 
liederen: 
Stil mijn ziel wees stil, Ik zal er zijn, Halleluja 
Adonai en De kracht van Uw liefde. 
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Pasen is het feest van nieuw leven 
 
Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus 
Christus. Een goddelijke gebeurtenis die met het 
verstand niet te verklaren is maar juist een beroep 
doet op ons geloof dat het daadwerkelijk gebeurd 
is. Zo is Jezus wonderlijke geboorte niet te 
bevatten. Dat Jezus over het water liep evenmin. 
Dat Hij zijn leven heeft gegeven voor ons allemaal 
is een teken van genade. Het evangelie naar 
Johannes vertelt ons ook niet hoe het is gebeurd 
maar dat het is gebeurd. Allemaal handelingen van 
Godswege om ons steeds een nieuw begin, nieuw 
leven te schenken. 
 
Tegelijkertijd heeft de opstanding van Jezus 
Christus iets rebels in zich. Opstanding daar zit ook 
het woord opstandig in verweven. Het gebeuren 
komt in opstand tegen de eeuwige dood. De 
opstanding van Jezus Christus wil ook ons 
inspireren om steeds tegen de dood en voor het 
leven te vechten. Tegen het kwade en het goede 
na te streven. Tegen de duisternis om in het licht 
van Jezus Christus te blijven staan.  
 
Naast die strijdvaardigheid zoals verwoord in het 
lied:”Voorwaarts Christen strijders / Madju hai 
pahlawan” is er ook de vreugde. Het Paasfeest is 
daadwerkelijk het feest van nieuw leven. Cultureel 
tot uiting gebracht in een paashaas en paaseieren.  
En het Paasfeest wordt ook gezien als een 
lentefeest. De crocus en de hyacint die in bloei 
staan versieren zo menig huis en kerk. 
Maar vanuit het geloof de overtuiging dat ook wij 
met Christus op zullen staan ook al is de 
sterfelijkheid ons deel. 
 
Zo zijn de laatste woorden die wij bij het graf 
uitspreken de woorden van Jezus Christus die zei:” 
Ik ben de opstanding en het leven, die in Mij 
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en een 
ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid 
niet sterven (Johannes 11: 25-26) 
 

 

 

Waar komt de traditie van het 
eieren zoeken vandaan? 
 
De traditie van het eieren verstoppen en deze 
(eventueel) opeten rond Pasen, is afkomstig uit de 
katholieke traditie. Gedurende de vastenperiode 
mochten katholieken geen vlees en eieren eten. 
Deze periode duurde van Aswoensdag tot Pasen. 
Als de vastentijd voorbij was, at men de eieren op 
die men nog had en eetbaar waren. Eieren die niet 
meer eetbaar waren, gebruikte men vervolgens 
om deze te beschilderen en/of te verstoppen. In 
enkele Oosters-Orthodoxe kerken bestond hierbij 
de traditie om de eieren rood te schilderen, als 
symboliek voor het vergoten bloed van Jezus 
Christus. Het hardgekookte ei zagen deze 
christenen als een representatie van het graf van 
Christus. Werd de eierschaal opengebroken, dan 
was dit symboliek voor Christus’ verrijzenis. 
 
En de paashaas? 
De paashaas is overgewaaid vanuit Duitsland. De 
paashaas is namelijk het dier dat de eieren 
rondbracht aan kinderen die zich lief en netjes 
hadden gedragen. 
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Kort verslag rapat djemaat 
 
Als beleid hanteren wij nog steeds het thema: GIM 
– een levende kerk! 
Met het thema beogen wij een christelijke 
gemeente te zijn waar vreugde heerst. En om dat 
te bereiken willen we zoveel mogelijk activiteiten 
organiseren om met name onze gemeenteleden 
bijeen te brengen. Kita hendak membangunkan 
persekutuan dalam Kristus Jesus. Maar 
activiteiten organiseren heeft als voorwaarde dat 
er mensen en kerkelijke organisaties zijn die zich in 
willen zetten. Welke organisaties hebben wij 
ondertussen in de gemeente? 

- Kerkenraad 
- Zondagsschool 
- Kerkkoor Sion 
- Gospelgroep Jesaja 
- Vrouwenorganisatie 
- Beheercommissie 
- Gespreksgroep 
- Commissie Huisconcert 

 
En bovenstaande hebben wij in een korte tijd 
mogen realiseren. Van daaruit zijn enkele 
activiteiten georganiseerd zoals een busreisje, 
Makan Patita, deelname aan de viering HUT/GIM 
70 jaar in Drachten. En met de christelijke 
feestdagen hebben wij ook activiteiten gedaan. 
 
Financiën 
De activiteiten hebben natuurlijk geld gekost. 
Daarnaast hebben we de vaste lasten (gas, water 
en licht) pastorale zorg, PS naar het 
synodebestuur, de bijdrage op classis niveau, 
aanschaf van materialmen etc. 
Door de hoge collecte die we elke zondag mochten 
ontvangen is het negatief verschil tot het 
minimum gebleven. 
 
2022 hebben we veel kosten gemaakt om de 
activiteiten te realiseren zonder al te veel bijdrage 
van de gemeenteleden te vragen. 
2023 activiteiten organiseren om de gemeentekas 
te spekken. 
 
Persembahan Sjukur (PS) / maandelijkse bijdrage 
 
Het landelijke financieel beleid is volgens 
regelgeving van de Nederlandse overheid. 

• Salarisverhoging van predikanten 10% 
• Reiskostenvergoeding van 0,19 naar 0,25 

eurocent 
 
 

• Gevolg voor de gemeente: 
• Inningspercentage PS verhogen naar 80% 
• Maandelijks bijdrage aan classis verhogen 

 
Voor het jaar 2023 staan heel veel activiteiten in 
het verschiet.  
 
Vrouwenorganisatie 

• Paasbingo 
• Loempia aktie 

Penjanji Sion 
• Zangconcours (nazomer/najaar) 

Gospelgroep Jesaja 
• Gospelevent (september) 
• Gospelbingo (16 april) 

 
Theo & Julius 
Huisconcert (17 juni) 
 
Busreis Drents Museum – expositie Molukkers in 
Nederland zondag 18 juni - vertrek na de ochtend 
kerkdienst. 
 
Zondagsschool start op 1e Paasdag (9 april) 
De zondagsschool is een kindernevendienst die 
tijdens de middagdienst plaats vindt. 
De zondagsschoolleidsters zijn Nienke Westera en 
Sharon Matrutty 
 
Batjaritera die rumah Hua 
Een gespreksavond over diverse onderwerpen met 
betrekking tot onze kerk. 3 april om 19.30 
Daarbij zal de resultaten van het onderzoek 
gedaan door ds. Michael Patawala als leidraad 
gebruikt worden. De avond wordt geleid door ds 
Pattinasarany. 
 
Aanschaf beamer: 
Met instemming van Stichting Oude Groninger 
Kerken mogen wij enkele attributen installeren. 
Er is een beamer aangeschaft omdat we nagenoeg 
elke zondag de beamer gebruiken.  
Een schilderij van historische waarde mag worden 
opgehangen in de consistorie.  
 
Met de herinrichting van het gebied tussen de 
nieuwe flatgebouw en de kerk zal een nieuwe heg 
worden geplant en bij de ingang van het 
kerkterrein een hek. Buiten bij de keuken zal een 
tuinhuisje worden geplaatst om de 
tuingereedschap en overtollige stoelen in op te 
bergen zodat de gang vrij is om jassen op te 
hangen.Bij de ingang van de kerk zal een 
lantaarnpaal geplaatst worden op openbaar 
terrein om inbraak en vernieling te voorkomen.  
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Gedenkwaardige herdenking 
Molukse graven Appingedam. 
 
Op 21 maart 1951 arriveerde het schip Kota Intan 
als eerste schip met molukse KNIL-militairen, 
vrouw en kinderen de Rotterdamse haven. In 
eerste instantie werd deze historische datum 
gekozen om de graven van Molukse KNIL-
militairen en hun partners op te nemen in de lijst 
historische graven gemeente Eemsdelta. 
Met de toekenning van de bijzondere status aan 
de graven van onze ouders, opa’s en oma’s van de 
eerste generatie wordet erkend dat de wijze van 
ontvangst en opvang destijds Nederland 
onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen 
heeft nagelaten, tot de dag van vandaag. 
 
De dag werd geopend in het multifuncitoneel 
ontmoetingscentrum Kabzëel. De liturgie in de 
kerk werd voorafgegaan met woorden van welkom 
en de intentie van deze dag door wijkraad en 
comité.  
De dienst stond werd geleid door ds. Theo 
Pattinsarany in samenwerking met ds Rudy 
Toisuta. Burgemeester Ben Visser had enkele 
woorden gesproken met betrekking tot het besluit 
van B&W Eemsdelta. Daarna gingen we in 
processie naar de begraafplaatsen Rusthof en 
Stilleweer. Aldaar werd de monumenten geopend 
en vond er een rondgang plaats langs de graven 
van de eerste generatie waar op elk graf een witte 
roos werd gelegd. 
 
Daarna keerden de mensen weer terug naar het 
ontmoetingscentrum voor een hapje en een 
drankje. 
We spreken ons dank uit voor wijkraad, comité en 
alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd 
aan de hele ceremonie. 
 

 
 
 
 
 
 

Kerkentocht 
 
Op 1 april kregen wij bezoek van 27 nederlandse 
gelovigen die een  Kerkentocht houden. Zij hebben 
de zaalkerk te Wirdum, de kerk van Siddeburen e 
nook onze kerk bezocht. Het was een gezellige 
ontmoeting en de aanwezigen waren zeer 
nieuwsgierig naar de geschiedenis van de Molukse 
kerken en het kerkgebouw Ebenhaëzer. Ds 
Pattinasarany heeft de mensen toegesproken. 
Daarna was er een rondleiding met als hoogtepunt 
de informatie kast. Helaas hebben wij van deze 
ontmoeting geen foto’s gemaakt. 
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